b g o
n Eiland komt bovendrijven
nkele tientallen jaren stadsontwikkeling kunnen al een
E volledig ander straatbeeld geven. Tegelijkertijd blijft het
verleden vaak lang tot vlak onder de oppervlakte aanwe-
zig. Niet alleen in de publieke herinnering, maar ook heel let-
terlijk, vlak onder de bestrating. Zo creéerden de graafwerk-
zaamheden in de Markendaalseweg de afgelopen dagen bij me-
nigeen je reinste Aha-Erlebnis. Bij het uitgraven van wat straks
de Nieuwe Mark gaat heten, werd als het ware de otide Mark
weer even zichtbaar. Of beter gezegd: De noordwestpunt van
het eiland waarop van 1862-1928 de Machinefabriek Breda (la-
ter Backer & Rueb) stond. Dat eilandje werd oostelijk door de
Mark en westelijk door het water van de oude, bij de Tolbrug
beginnende Jan van Polanenkade omspoeld. In 1937-'41 ver-
dween dit Markeiland, samen met nog twee andere, door de ri-
vierdemping die de aanleg van de Markendaalseweg mogelijk
maakte.
De afgelopen dagen kwam het zogezegd weer ‘bovendrijven’,
toen de draglines het verleden onder het dunne laagje straat-
zand vandaan trokken. Middenin de Markendaalseweg - pre-
cies halverwege het Kadaster en
de kapel van het eertijdse Lief=
desgesticht aan de Nieuwstraat -
tekende zich drie dagen lang on-
miskenbaar de noordwestelijke
contour van het eiland af: de
' punt van eeuwenoude zware aar-
de omspoeld door het gele dempingszand uit het eerste oor-
.0gsjaar. De machines hebben het fenomeen eergisteren vergra-
ven en ook de oude bakstenen kademuur gesloopt, maar op
Archeoweb Breda, de webstite van het Bureau Cultureel Erf-
goed, is er een frappante foto van te zien (http://archeologie.bre-
da.nl). Door de omwalling van graaf Hendrik IIT van Nassau
(1531) kwamen de drie eilandjes middenin de stad te liggen, al
bleef de westelijke rivieroever tot ver in de volgende eeuw gro-
tendeels onbebouwd. Vrij kort na de omwalling kreeg de nota-
bele familie Van Assendelft, die een groot hofhuis aan de te-
genovergelegen Steenbrugstraat (nu Nieuwstraat 25) bewoon-
de, het eiland in bezit. Ze hielden er een boomgaard, die
slechts door het Markwater van hun achtertuin gescheiden
werd. Bijgevolg stond het eilandje jarenlang als ‘Assendelfts
boomgaard’ bekend. Dat veranderde in d’Heer Snellens Hoff,
toen de Bredase burgemeester Snellens (1637-'76) eigenaar
werd; het bleef generaties lang familiebezit, Het appartemen-
tencomplex dat enkele jaren geleden voor het oude politiebu-
reau in de plaats kwam, staat precies op deze historische plek;
vandaar de huidige straatnaam, Snellenshof. Pal oostelijk van
dit eiland lag een naamloos, kleiner eilandje, rond van vorm,
recht tegenover de Waterstraat in de huidige Markendaalse-
weg. Het grootste eiland, de Grote Bleyk, lag hier weer ten zui-
den van en reikte tot aan de huidige kruising-Van Coothplein.
Drie eeuwen diende het als bleekveld, waarop wasgoed te dro-
gen werd gelegd. De nog bestaande Bleekstraat leidde erheen.
=P Reacties, vragen, tips? Lnierse@bndestem.nl
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Noordwestelijke eiland in de Mark, ca. 1938; rechts de (oude) Jan
van Polanenkade en links de Nieuwe Weg. foto Stadsarchief Breda




